
De opbrengst van dit concert gaat naar LISA 

=Lions Student Aid, een fonds die hogere studies 

willen doen, maar omwille van familiale of andere 

omstandigheden niet over voldoende middelen  

beschikken. LISA biedt finaniciële hulp, maar ook 

persoonlijke begeleiding. 

Lied 

 

Inleiding op de lezing 

 

Eerste lezing Wijsheid 7, 7-11  

 

Welkom 

Een brug te ver …? 

 

Zingend bidden om nabijheid 

voorzang: 

Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden, 
eeuwige God, wij willen U zien. 
Geef ons vandaag een teken van liefde. 

 

 

 

 

 

 

 

Want wat de hemel is voor de aarde, 
dat is uw liefde voor hen die geloven. 

13 oktober 2024 
28e zondag B-jaar  

Een brug  
te ver? 



 
Gij de vergeving van alle zonden,  
recht en gerechtigheid voor deze wereld. 

Gij kent ons tocht, Gij zult niet vergeten, 
dat wij uw mensen zijn, Gij onze God. 

 

Gebed 

Goede God, 

wat hebben wij het goed hier in ons land. 

Leer ons genieten van alle mooie dingen  

die wij hebben, 

maar leer ons ook dat er meer is in de wereld 

dan alleen maar meer hebben dan een ander. 

Wij danken U 

voor alle lieve mensen 

en de dieren om ons heen. 

Van alles is de liefde de beste. 

Laat ons van elkaar houden. Amen 

 

Een moment met de kinderen 

 

Orgel 

 

Inleiding op het evangelie 
In het evangelie komen twee manieren aan bod om 

godsdienst te beleven:  

naleven van voorschriften enerzijds  

en het uiten van persoonlijk geloof anderzijds. 

Jezus vraagt meer dan enkel het onderhouden  

van geboden en verboden.  

 

Evangelie  Marcus 10, 17-30 

 

Homilie 
Kaarten ook bij Eric of Marie-Paul Straetmans 

'Nightfever' op 1 november 

 

Op vrijdag 1 november willen we mensen  

uitnodigen om hun kerkhofbezoek  

te combineren met een bezoek aan de kerk. 

Ze krijgen hiervoor (gratis) een kaarsje  

aangereikt. In de kerk kunnen ze dit kaarsje 

aansteken en bij beeldmeditatie even tot rust 

komen. 

 

De ervaring van vorig jaar werd heel positief 

ervaren, daarom zoeken we terug mensen die 

een uurtje tijd willen maken om de mensen 

hiertoe uit te nodigen, tussen 13u en 16u.  

Ben jij hiertoe bereid? 

 

Laat het even weten. Dank je wel. 

foto van Nightfever - Allerheiligen 2023 



Slotgebed 

Wij danken U, Vader, 

omdat wij er mogen zijn.  

Leer ons te leven bevrijd van angst,  

bezit en macht.  

Leer ons in de andere geen bedreiging,  

maar een gelijke te zien.  

Leer ons creatief te zijn  

en zo mogelijkheden te vinden  

om aan iedere mens recht te doen,  

zodat wij met z’n allen kunnen genieten  

van wat het leven te bieden heeft. Amen. 

 

Lied 

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden, samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede, plant het in je hart 
en laat ieder weten: dat zijn woord je warmt. 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 
 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden, samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis, 
dan is vanaf heden, Christus bij u thuis. 
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar. 
 

Mededelingen 

 

Zending  

en zegen 

 

Tekening:  

Nelle Claus 

Voorbeden 

Leggen wij onze gebedsintenties voor aan God, 

 

Bidden we voor mekaar.  

Dat rijkdom en bezit ons niet tot slaven maken,  

maar dat we er als vrije mensen mee omgaan.  

 

Bidden we dat wij onze medemensen nooit  

beoordelen op basis van aanzien of uiterlijk,  

maar hen tegemoet treden met oprechte  

belangstelling voor wie ze werkelijk zijn.  

Bidden we voor onszelf.  

Dat we wakkere christenen blijven  

die regelmatig de alarmbel luiden  

als individuen of hele bevolkingsgroepen  

versmacht worden door macht en geweld. 

 

Bidden we om vrede in het Midden Oosten,  

in Azië, in Afrika…  

Dat er niet langer mensenlevens  

opgeofferd worden in de machtsstrijd  

om macht, eigen gelijk of godsdienstig fanatisme.  

Ga met ons door de dagen … 
  

Bidden we opdat we  

onbevangen in het leven staan,  

zonder angst om wat dan ook te verliezen,  

in het volste vertrouwen dat we  

hoopvol op weg zijn naar de Vader.  



Bidden we voor hen die omgekomen zijn  

door oorlog, geweld of door een ongeluk, 

bidden we voor allen die gestorven zijn (…). 

Ga met ons door de dagen … 
  

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in een God van leven 

die zichtbaar en voelbaar is 

in leven-gevende mensen om me heen. 

 

Ik geloof in Jezus Christus, 

die onder ons is gekomen om ons de weg te tonen 

naar het ware geluk.  

 

Ik geloof in de Geest van God, 

die mijn leven begeestert als ik er voor opensta 

die onze wereld blijft bezielen. 

 

Ik geloof in een hartelijke kerk van mensen 

waar echt leven uitstraalt. 

 

Ik geloof in de vergeving van de zonden  

en in het eeuwige leven. Amen. 

 

Offerande 
Dank je wel om onze  

geloofsgemeenschap mee e te dragen 

 

Gebed bij brood van leven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God, het brood van oorlog en vrede, 

dat daag’lijks eendere brood, 

het is het vreemde brood van uw liefde, 

het stenen brood van de dood van uw zoon Jezus, 

maar ook dat van zijn verrijzenis. 
 

Zingen: 
Het brood dat wij duur ver- dienen,  
ons lichaam ons geld en goed,  
het brood van ons samen leven,  
die schamele overvloed. 
 

God, dit is het brood dat wij moeten eten  

om niet verloren te gaan,  

wij willen het delen het met elkander, 

als teken van ons hele mensen bestaan. 

Zingen: 
Gij deelt het met ons, zo deelt Gij U zelf  
aan ons uit voor goed,  
een mens om nooit te vergeten,  
een God van vlees en bloed. 
 
Onze Vader 

 

Gebed om vrede 

 

Communie 

Om mee te nemen onderweg  
Er waren eens twee handelaars  

die naar de jaarmarkt gingen.  

Ze laadden allebei hun kar bomvol en vertrokken. 

 

De weg naar de stad liep onder drie bruggen.  

Toen de eerste handelaar bij de brug kwam  

zag hij van ver hoe laag die wel hing,  

en hoe hoog zijn kar geladen was.  

Hij keek en keek en maakte zichzelf wijs  

dat de waren op zijn kar echt niet te hoog  

opgestapeld waren. En hij dacht: “Als er toch iets 

zou afvallen, dan zal het maar een heel klein beetje 

zijn.” De handelaar zette er vaart achter.  

Maar bij de brug kraakte zijn wagentje en pardoes… 

bijna alle dozen en flessen vielen van de kar!  

Daar had niemand nog iets aan.  

Met het weinige dat de handelaar wist te redden, 

reed hij verder naar de markt,  

onderweg luid vloekend om zoveel tegenslag. 

 

De tweede handelaar zag de brug ook al van ver.  

Hij keek naar zijn kar en naar de brug,  

stapte uit en gaf een tiental dozen aan de mensen 

die voorbij kwamen. “Hier, neem maar mee, gratis, 

want ik heb geen tijd om alles weer op te laden, er 

komen nog twee bruggen en dan kom ik vast en 

zeker te laat op de markt.”  

Zo raakte de handelaar onder de brug door en ook 

onder de tweede en de derde. Niets viel op de 

grond, want zijn kar was niet meer te hoog geladen. 

Op het marktplein gekomen kon hij heel veel  

verkopen van alles wat hij had meegebracht.  

En had helemaal geen spijt van de goederen  

die hij had weggegeven. 


